
Er is bij ons kritiek op het nationale 
uitschrijfbeleid, maar in Duitsland 

verdient het ook wel enige aandacht. Het 
weekend ervoor was er immers nergens een 
koers op een C-baan. Het lijkt een punt 
voor volgend jaar, mede omdat 
Nederlandse trainers en eigenaren gelijk als 
op de grasbanen in Nederland veelal 
geïnteresseerd zijn om er deel te nemen. 
Daarnaast werd er die dag in Alkmaar ook 
nog de jaarlijkse 4,5 kilometer klassieker 
verreden in een ambiance die niet exact 
gelijk is maar wel doet denken aan de 
Duitse kleinere banen. Dat dit elkaar 
overigens niet behoeft te bijten bewees Rob 
de Vlieger die zelf present was in Bedburg 
Hau maar ook 9 (!) paarden had ingeschre-
ven in ons eigen Alkmaar.

Familiedag
Wij zelf hebben uiteindelijk toch gekozen 
naar het nabij Kleve gelegen Bedburg Hau te 
gaan. Dit ligt net over de grens, maar daar 
eenmaal gearriveerd is het nog best lastig 
om de prachtig gelegen baan tussen de 
maïsvelden te vinden. Sterker nog, de eerste 
twee borden waar Bedburg Hau op staat 
aangegeven dienen genegeerd te worden en 
men moet zelfs precies de andere richting op 
rijden. Maar eenmaal aangekomen wordt de 
zoektocht meteen beloond. Een landelijk 
gelegen maar enorm groot complex doemt 
op met een grote hoeveelheid faciliteiten 
waar allerlei disciplines van de paardensport 
bedreven (kunnen) worden. 
En dan hebben we meteen de kracht 
geanalyseerd van deze happening, die altijd 
een enorme lading toeschouwers trekt. En 
die zijn ook van alle leeftijden en dat is een 
verademing als we de vergrijzing op de 

Nederlandse banen voor ogen hebben. Juist 
door allerlei activiteiten te organiseren (en 
dat zijn er nog al wat als je het over paar-
densport hebt) trek je immers veel publiek 
dat deels herkenning vindt maar ook in 
contact gebracht wordt met andere takken 
van de paardensport. En terwijl we de 
laatste jaren geconfronteerd worden met 
een tanende belangstelling voor dravers 
blijken de overige disciplines met paarden 
juist immens populair te zijn. Zo werd er 
tussen de koersen door een demonstratie 
van rijpaarden gegeven waar op, aan en 
onder de paarden jonge dames allerlei 
gymnastische capriolen uithaalden.  Ik liep 
er wat ongeïnteresseerd langs totdat ik 
vaststelde dat er langs de hekken van de 
schitterende buitenbak circa 800 (!) 
mensen (merendeels gezinnen) gefasci-
neerd stonden te kijken. Niet langdurig, 

maar wel kwalitatief verantwoord en dus 
een zichtbare drang bij kinderen om ooit 
ook met paarden aan de gang te gaan. En al 
die gezinnen mengden zich even later ook 
nog even tussen het koerspubliek om nog 
onze mooie en sensationele drafsport te 
ontdekken. Tel uit je winst!

Nederlands succes
Op het ruime maar bomvolle terrein was 
alles geweldig georganiseerd. Een grote 
verscheidenheid aan prima en betaalbare 
horeca was aanwezig en wat dat betreft 
kunnen we in Nederland toch nog wel heel 
wat leren van onze Duitse vrienden. Wat 
wordt er enorm veel geld omgezet, mits je 
maar kwaliteit levert. Ik vind het wat flauw 
om namen te noemen, maar wat kun je in 
ons land diep bedroefd raken van de horeca 
op sommige banen. En met name van 

Duitsers zijn de baas in Bedburg Hau
Het was lastig kiezen deze keer. Reizen we af naar het altijd gezellige Quakenbruck 
of gaan we naar Bedburg Hau? Helaas waren beide koersdagen op dezelfde 
zondag gepland. Dat was nooit zo en ook deze keer begreep niemand waarom. 

Het riante uitzicht van speaker Dirk Ptaschinki tijdens de koersen in Bedburg Hau.

In het hoofdnummer over 3000 meter leidde Lotus Star van 

start tot finish. Dicky Hof werd knap tweede met Alonso 

Meadow, hier nog derde van achteren.
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uitbaters die enkel schermen met de 
mededeling dat het eerder nog slechter was. 
Hoezo, is dat dan maatgevend voor wat er 
nu geboden moet worden? 
Dan naar de verrichtingen op deze prachtige 
zondagmiddag. In vergelijking met de vorige 
edities werd er ondanks enkele plaatsgelden 
in de hoofdnummers wat minder gepres-
teerd door onze landgenoten. In de prijs van 
Clivia (prijzengeld 5.000 euro) en in de 
Grosser Preis der Volksbank Kleverland 
(10.000 euro) waren de Nederlanders er wel 
dichtbij, maar werd er zoals in andere jaren 
niet gewonnen. Rob de Vlieger werd over de 
mijl met zijn Cesc Boko op de streep geklopt 
en Dicky Hof kon over 3000 meter met 
Alonso Meadow (2e) evenals Patrick van 
Ooijen met Aramis le Blanc (3e) de grote 
favoriet Lotus Star met Tim Schwarma niet 
achterhalen. Tim werd trouwens ‘der Mann 
des Tages’ met drie zeges. Ook de enthousi-
aste Hans Sinnige en zijn partner Iris Kopp 
konden met hun Dakota Elegance helaas 

niet veel presteren. Nog opmerkelijker 
waren de sombere prestaties van Henk Grift. 
Hij scoort doorgaans bijzonder goed op 
diverse plekken in Europa. Vaak huurt Henk 
ook goede pikeurs in en ditmaal was dat 
nota bene Dominique Locqueneux. Niet de 
minste zou je zeggen, maar het zat deze 
middag helaas niet mee. “Zulke dagen zitten 
er soms ook bij”, stelde Grift berustend vast.

Sponsoring
Gelukkig ging het met anderen voortvaren-
der, al was het dus niet enkel Nederland dat 
mocht voor rijden. Het is misschien ook wel 
beter dat er op de C-banen qua prestaties 
wat meer balans komt tussen Duitsland en 
ons land, want wat zou u er van vinden als 
alle grasbanen in Nederland enkel Duitse 
winnaars kennen? De Duitse sponsors 
lieten al blijken dat ze weinig zin hebben 
om een puur Nederlands feestje in hun 
achtertuin te sponsoren, zij namen op een 
aantal banen al flink gas terug.

Rob de Vlieger won overigens wel sterk met 
Aad Schermer van eigenaar Gert Groen en 
Marco Menger wist knap met Air France te 
zegevieren. Dat paard leek te zijn uitgestre-
den. “halverwege de laatste bocht”. maar in 
de rechte lijn deed de hengst de naam van zijn 
vader eer aan door ‘Out of the Blue’ nog een 
keer aan te zetten en te winnen. Patrick van 
Ooijen wist daarna Chris le Blanc winnend 
over de meet loodsen. De paarden van de 
doorgaans goedlachse Dolf Rieken presteer-
den deze middag naar behoren en daarmee 
werd de rit uit het verre den Haag beloond. 
Ik zelf stond even op het balkon van het 
ruime restaurant bij de schitterend grote 
manege en werd daar vergezeld door Harry 
van Ooijen, die ‘live’ commentaar gaf op de 
prestaties van Patrick. Wat een warme 
betrokkenheid en het leek alsof hij zelf op 
de kar was geklommen. Even later kwam 
Harry na de huldiging tevreden en trots de 
uitstekende VIP-tent in om zijn vriend 
Dim Krauwer (de man achter Xuthus T) 
even te spreken. Het is toch altijd geweldig 
gezellig en leuk om oude collega’s weer 
even te ontmoeten. 
De laatste race was de montékoers en we 
weten inmiddels dat als Michelle Kokkes 
een optreden verzorgt zij dat vaak met 
succes doet. Ze won met Lady Winner van 
trainer en neef Didier Kokkes. Laat ik niet 
vergeten om vanuit de mooie Biergarten te 
melden dat American Paasloo twee derde 
plaatsen heeft gescoord voor eigenaar Henk 
de Boer. En nog wel  éénmaal achter en één 
keer op het paard, bereden. Uwe Zevens en 
zijn team verdienen een groot compliment 
voor hun drafmiddag. Alles was perfect 
geregeld en dit uitje blijft zeker voor 
herhaling vatbaar. Volgend jaar bijvoor-
beeld, dan wordt de 10e editie van de 
koersdag gehouden. “De jubileumsdag, die 
maken we heel bijzonder”, aldus Zevens.

De sfeervolle Biergarten van waaruit verslaggever De Bock de zaken in het oog hield…

Patrick van Ooyen won voor eigenaar Dolf 

Rieken met Chris le Blanc.

Organisator Uwe Zevens, links, nodigt u nu alvast uit voor de jubileumdag van volgend jaar.

DE BOCK IN BEDBURG HAU

17


